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Voor mij is het leven Christus en het sterven winst

(Fil. 1,21)
(]

Om in uw vroom gebed te gedenken de ziel van

MEVROUW
Virginie Octavie Heynderickx

echtgenote van wijlen de Heer
JAN ALFONS MACHARIS

Geboren te Lebbeke op 12 juli 1884 en gesterkt
door de heilige zalving, zacht in de Heer
ontslapen te Denderbelle op 12 november 1975

God, hemelse Vader,

Wij danken U omdat we onze lieve moeder zo lang
in ons midden mochten houden, Wijdanken U omdat
Gij haar hebt laten leven tot Uw glorie en tot ons
aller welzijn. Wij danken U omdat Gij haar getooid
hebt met vele schone gaven en haar toegelaten hebt
schoon uit te groeien als een diep gelovige vrouw
en als een voorbeeldige moeder.

Moeder,

Wij danken U om alles wat gij voor ons zijtgeweest,
Wiij danken U om de schone liefde die gij ons hebt
voorgeleefd. Moeder, wij danken U om wat gij
waart: goed en zacht, eenvoudig en bescheiden.
moedig en geduldig. Alleen geleid door uw gouden
hart, zijt gij uw weg gegaan, tot het einde toe. Naar
het voorbeeld van Jezus en Maria zijt gij de mensen
Lit*ew harminnan Daaram danken wii U moeder






