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Gelukkig Hij die de ejfienden geduldig verdrﬂagt
want na de beproeving zal hij de kroon des eeuwigen
levens ontvangen. (JAC.T)

L
BID VOOR DE ZIEL VAN

HENRI’VAN DE WINCKEL

ZOON VAN
MAURICE EN VAN ALINE CLAUWAERT

Geboren te May en Mulchin (Frankrijk) op 14 April
1919 en overleden te Wetteren den 29 October 1936,
Versterkt door de H.Sacramenten der stervenden.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam ;
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om
“Uwentwil. (11 MACH. V1 60)

God mengelt hiet geluk dezer aarde met bitterheden
opdat wijeen ander geluk zouden zoeken dat niet be-
drieglijk is. Hij heeft het tegenwoordige leven met
kwellingen vervuld, om des te meer het geluk van het
toekomstige leven te doen uitschijnen.

(H. AUG. - H. EPHREM)

Was de toekomst niet rooskleurig voor dezen cen-
voudigen, minvermogenden jongeling,de onverbidde.
lijke dood opende hem plots den hemel, met al 't geluk
er aan verbonden,

Dierbare ouders, broeders en zusters, zoo plots en
al te vroeg moet ik U verlates, 'tis waar ; en be-
grijpelijk weent uw vader- en moederhart. Nochtans,
eenmaal zien we elkaar toch weer, en kon ik u op aar-
de zoo weinig helpen in den strijd voor ’t leven, van
uitden hemel zal ik meer dan ooit voor u ten beste
kunnen spreken, '

Mijn Jezus barmhartigheid! (100 d. afl.)







