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De strijd voor de verdediging van den Geboorte-
grond is eene heilige zaak ; “de dood der helden die
op het slagveld. sterven is rechtvaardw in de oogen

van God. +

GEZEGEND AANDENKEN VAN
AMANDUS POECKX

soldaat bij het 8¢ Linieregiment,
geboren te Uytbergen den 11 Februari 1892,
gesneuveld op het slagveld aan den [Jser,
den 22 October 1914.

Door Christene ouders opgevoed, was hij van
jongs af zacht van inborst, minzaam in zijnen om-
gang, gewillig en onderdanig tot hetlaatste woord :
ook werd hij van elkeen gedtht en bemind.

Eens de jongelingsjaren ontwassen, k'opte hij op
het soldatenhart zijns vaders en daaruit klonk het:
« Jongen, soldaat worden. »

En, als de krijgstrompet, in het uur des gevaars,
hare gejaagde stem over hetbedreigde Belg.e zond,
getrouw aan zijnen vaderlandslievenden plicht van
dapper soldaat, snelde hij vol heldhaftigen mannen-
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