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GELOOFD ZI) JEZUS-KRISTUS | AMEN.

+ BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

IDA POECKX

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

CAMIEL VAN PETEGHEM

gehoren te Uitbergen, den 29 Maart 1886 en aldaar
godvruchtig overleden, den 8 Oogst 1945. Lid van den
bond van het H. Hart en de confr. v. h. H. Sacrament.

Gesterk! door de H. H. Sakramenten der stervenden.
D —

Over gansch haren persoon en haar leven lag de
stempel van den christelijken levenszin : stille heschei-
denheid, trouwe plichtsvervulling, echte eenvoudige
vroomheid. Haar leven was één zorg en kommer en
ging op in dienende liefde. Wat schatten haar hart
verborg, kunnen alleen haar echtgenoot en kinderen
vertellen... en weenen., Maria heeft zij altijd bemind
als hare moeder ; ook daarin vond zij ten allen tijde
troost in de droefheid, sterkte in de beproeving en
vertrouwen op God.

Duurbare echtgenoot, ik begrijp uw lijden, doch
matig uwe droefheid. De H. Wil Gods egeschiede, werp
al uw bekommernissen op God, Hij zal voor U bezored
wezen. En gij, mijne beminde kinderen, mijn taak is
volbracht; gij zijt mijin kroon en eenige bezorgdheid
geweest, nu wordt gij bij God mijne belooning. Bidt
voor mij en eertensteunt eendrachtie uw vader. De
Heer roept mij, spijts uw welloende genegenheid.
Hebt dank ; nu ga ik in tnt een beter leven, ontdaan
van ziekteen kwelling. Weest mij indachtlig in uwe
gebeden en H. Communie.

Moge zij in God leven.

Zeer gevoelig aan Uw welgem=ende blijken
van deelneming en oprecht medeleven in de
smart, bedanken U innig:

De Familien VAN PETEGHEM,
POECKX,

DE GELDER

en LEYS,

Dr. Van den Abecle, Uitbergen.







