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Geboren op 22-11-1931 te Montignies-sur-Sambre
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Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven.

T

Gedenk in uw gelovig gebed
DE HEER

Benoit, Francois, Achilles
WYCKHUYS

geboren te Montignies-sur-Sambre

op 22 november 1931

en overleden te Wetteren

op 5 september 1992,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Het leven van een mens kan soms getekend
zijn door lijden en pijn. Onze dierbare
overledene heeft zijn deel moeten verwer-
ken. Zonder klagen heeft hij alles aanvaard
en wel dikwijls in stilte om kracht en steun
gebeden.

Vele jaren van ziekte en tegenslagen heb-
ben in hem de liefde voor zijn kinderen en
kleinkinderen niet afgebroken, integendeel
hij hield veel van hen.

Daar zat ook de realiteit van zijn geloof.
Hij vertrouwde op aanhankelijkheid voor
hen die hij het liefst zag. Hij ontmoette

wwrw, indeken be

Gods liefde in hen die vriend voor hem
waren en het troostte hem heel diep dat
mensen goed kunnen zijn. Zo heeft hij zijn
lijden en pijn gedragen.

Wij bidden: moge God hem om al het
goed in zijn leven belonen en hem op-
nemen in zijn esuwige Liefde.

Ons afscheid is een ,dankjewel”, onze
tranen zijn een teken dat we zo van je
houden, over de dood heen.

Goede vader, opa, je was toch zo goed
voor ons, steeds bezorgd en hopend op het
beste. Wij zeggen geen vaarwel maar tot
weerziens. Wij zullen steeds voor u bidden.
Lieve kinderen en kleinkinderen,

God zegene en God beware u.

S

De families WYCKHUYS en WAUTERS,
danken U oprecht voor uw welgemeende
blijken van medeleven, gebed

en deelneming.

Begraf. Van Bever, Wetteren - Matthys, Laarne
Drukkerij Raman - Laarne



