Simonna Keymeulen

Geboren op 22-09-1923 te Oosterzele
Overleden op 26-11-1993 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

A De zon die opgaat aan de hoge hemel
van de Heer :
VVK 20 18 gde schoonheid van een goede vrouw
V in haar welgeordend huis.

Jezus Sirach : XXVl vs: 16

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Simonna Keymeulen

echtgenote van Georges Gijselinck

Geboren te Oosterzele op 22 september 1923
en piots overleaen te Wichelen
op 26 november 1993,
Gesterkt in extremis door het Sakrament
der stervenden.

De families : KEYMEULEN, GIJSELINCK,
SERGEANT en MOREELS danken U voor
de biijken van deelneming in hun rouw.
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——

Moe gi| zijt zo plots van ons heengegaan.

Zo ingrijppend is dit afscheid, dat wij als ver-
doofd bij dit gebeuren zijn.

U bent voor Va, voor ons uw kinderen an
kleinkinderen een allerbeste vrouw en moeder, en zove-
le trekken van uw persoon komen in onze gedachten.

Liw indringende zorg voor ieder van ons, want
niets was u teveel opdat wij het op alle gebied goed
zouden hebben.

Uw liefde voor elk van ons ging onze verlan-
gens vooraf, zodat ze reeds waren voldaan voordat wij
Ze hadden uitgesproken.

U wist beiden, U en Va, wat het batekent als
kind of aankomende jongeren wensen onvervuld te
ervaren. L) wist beiden wat het betekent steen bij steen
een leven op te bouwen waarin welzijn ziin plaats kan
hebben. En dat alles wou u, nu, aan ieder van ons
gemakkelijk maken. Daze warmte van uw liefdevol hart
blift thans ons levenlang doorglosien, we zullen je
missen.

In dankbaarheid, voor al die liefdevolle trekken
van uw moederzijn, willen wij, rond va, uw nagedachte-
nis in ere houden. Hem liefde geven wat hij nu zo pijnlijk
missan moet,

MNa een leven van hard werken en zorgdragen
woor allen die u waren toevertrouwd, blijft gij van bij de
Heer zorgdragen voor ons allen. Heb dank moe, uw
liefde voor uw Viaamse land en zijn volk blijven steeds in
onze harten geprent.

Rouwl. L. Foats-Rombaut, Wichelen  druk brabo wichedsn
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