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Ean leven kwam ol rust

in de palm van Gods hand,

Z8 zeggen dat hat wenl, masr niemand Fagt wanneer,
dus we leven mel de dag, en ji sterft talkens weer,
Want we houden 20 van jou, afscheid namen we miel,
het ainde biift nu open, 20ais jij het achiedel,

“;

Dierbaar aandenken aan
de heer

Benoit Rudolf DE COCK

Echtgenoot van mevouw Cecile Van de Putte.
Gebaoren in Wichelen op 6 februari 1241 en
plotseling thuis overleden in Zele op 12 april 1996.
Gesterkt door het gebed van de Kerk.

Benoit, je wou nog zoveel doen,
VOOr j8 Qezin, waar j@ 2o rols op was.
* Uwen hol ' waarin j@ met zovesl lielde
bloamen kweekte en plantte was een
troost in je Ziekte.
Jij en ik hadden samen zovee! plannen
die wegstierven met uw laatste snik.
mm&pma%..
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Va, zoals een donderslag b heldere hemel,
Z0 ben je van ons weggegaan.
Ja was niet goed, je was zisk, maar op
de dood hadden we ons niet voorbereid,

De laatste jaren waren een lijdensweg
voor jou, met hoogtes en laagles, waar je
toch, tekens weer, optimistisch bij bleel.

Vioor moe zullen we zorgen, Zoals zij voor
jou deed.
Va, we hadden je 20 graag nog lang bij ons

gehad, maar weel dat je in onze gedach-
ten er altiid bi zal zin.
Bart, Filip, Els
Anja, Annic, Kristof
Pépé, kweet niet waar je bent,
2e zaggen in de hemel bij Jeauske.
Meem je mijn bloamen an lekening mee
die ik je bracht?
J& kaposnije Gova
De famiias DE COCK, VAN DE PUTTE,

VAN DEN ABBEEL an VAN DAMME danken
am de bifken van mesleven en uw gebed

Bagr. Van Cleemput - Hoogewys
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