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 Bidden we voor de zielerust van

Raymond De Cock

echtgenoot van

Marie PELEMAN

geboren te Uitbergen, de 14 juli 1881, en aldaar schielijk
overleden, de 15 oktober 1956, gezalid met de H. Olie ,in
extremis., Hij waas lid van de confrerie van het H. Hart.

De dood heeft hem verrast maar niet onbereid gevon-
den. Hij was van het getal dergenen die altijd gereed zijn
voor de komst van de Rechter.

Bij 't vernemen van de dood van Raymond gaan onze
gedachten spontaan naar den braven man die zo plotseling
uit ons midden is gerukt, maar tevens en nog meer naar de
goede vrouw die door dit afsterven een onherstelbaar ver-
lies ondergaat. Immers Raymond was een zachtzinnig en
voorbeeldig echtgenoot en vader die reeds de beloning zal
ontvangen hebben van zijn werkzaam ea verdienstelijk
leven. Doch de goede vrouw verliest haar innigste levens-
gezel, haar steun en haar troost, want zij waren samen zo
vergroeid met elkander en onder hen hearste de schone lief-

deregel : gedeelde smart, halve smart; gedeelde vreugde,
dubbele vreugde.

Zelf goed zijnde, dacht hij heel de wereld goed, en zag
niets dan vrienden. Hij was een voorbeeld van zachtmoe-
digheid en werkwaambheid, behulpzaam voor iedereen. Ge-
durende verscheidene jaren trok hij moedig naar den vreem-
de met zijn knapzak, omer voor vrouw en kinderen te wer-

ken, en was toch zo tevreden wanneer hij aan moeder een
ponkje kon geven voor zijn huisgezin.
Mijn goede vrouw, in lief en leed stapten wij vol moed

op de dikwijls hobbelige baan van het leven, en gaarne zou
ik nog lang bij u u gebleven zijn. God heeft het anders ge-
schikt. — Geliefde kinderen, pijnlijk is voor u mijn on-
verwacht heengaan. Weest nu de troost en de steun van






