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Ten paradijze geleiden u de Engelen...
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

GABRIELLE ROSALIA WIERINCK

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

PIETER FRANCOIS HAENTIJENS

geboren te Overmeire den 23 Februari 1887 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Kessel-Loo den
23 Juli 1939,

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
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God, in zijne oneindige wijsheid en goedheid, heeft
het zoo geschikt dat we indachtig zouden blijven dat
de wereld voor ons een ballingschap is, en ons leven
een doortocht, maar dat ons ware tehuis de hemel is,

Gelukkig de mensch die de Heer vreest en vermaak
schept in het onderhouden zijner geboden. Op aarde
zal hij tevreden leven en in den hemel wacht hem de
kronon van glorie tot loon van zijn werken.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, het is hard
reeds nu te moeten scheiden ; maar 't is Gods Wil en
Hij weze gebenedijd. De dood is voor mij geweest 'n
verlossing uit dit dal van tranen en’n overplaatsing
naar 't Land van vrede en rust. Hebt moed en troost
u, want eens zien we elkaar gelukkig en blij terug.
Hebt dank om de vele en goede zorgen mij bewezen
en bidt voor mij, uwe echtgenoote en moeder.

H. Hart van Jezus wees mij genadig.
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