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Ik geloof dat mijn Verlosser leeft. en dat Hij

mij zal doen verrijzen ten jongste dage. (Job)
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Bidt voor de ziel

Mevrouw Coleta STEVENS

weduwe van de Heer GUSTAAF VAN DEM ABEELE

geboren te Uitbergen den 7 Mej 1894 en er god-
vruchtig overleden den 15 Juli 1968, naontvangen te

hebben (in extremis) de H.Olie en de Pauselijke zegen

Waar zulk een leven is voorafgogaan kan het ster-
ven alleen een bekoring zijn, ecn ontwaken in de
eindeloos betere leven bij God.

De kroon van een oude dag, de schoonheid van
een ernstig leven, de streng volbrachte plicht en
welgemeende goede daden uit 2en ware godsdienst-
zin ontsproten dat alles maalkt het sterven niet een
verschrikking, maar een rustig aanvaarden van een
groor en heilig gebeauren,

Haar taak was hier op aarde in de volle zin van
het woord volbracht. Haar leven was geleefd nog
voor ze voor goed de egen sloot. Mogen wij dan ook
in haar sterven lezen de rust na de voleinding hier
op aarde, waarvan alles schoon en goed was,

¥¥anneer wij zeggen dat het leven ons hier ge-
geven is om God te vinden, de dood om Hem te
ontmoeten, de eeuwigheid om Hem te bezitten, dan
kunnen wij in geest van geloof getuigen: sterven is
een aanwin.

In diezelfde geest zal ons hart niet nodeloos
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bedrasfd zijn, ook al worden innige banden verbro
ken, want alles is goed geweest.

Wij zullen gedenken dat er een innigheid be-
staat die de dood trotseert, een liefde die ecuwig
is, en een hoop die alles overbrugt,

Mijn dierbare kinderen, kleinkind en familic, ik
meen t& mogen zeggen dat ik voor u altijd een voor-
beeld heb geweest; altijd hebben wij veel gehouden
van elkander, Ik dank u voor uw liefde en zorgen
tegenover mij. Bidt voor mij, opdat de engelen mij
ten paradijze mogen begeleiden.

H.Hart van Jezus, Uw Rijk kome. (300 d. afl.)

Uw deeineming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wij danken U daarvoor van harte,

De families STEVENS. VAN DEN ABEELE

DR. 'HOOGE - BONTINCK CVERMERE




