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O dood, o groot geheim, hoe zeer leert gjj
___ll____onskenen wat wi| hier op aarda ziin,

Wiij viagen uw geheden

voor de zielerust van de Haar

KAMIEL STEVENS

echtganoot van Mevrouw
JULIA BUYL
geboren te Uitbergen. op é november 1910 en er god-

vruchtig overleden op 19 septembar 1970,

Gezolfd met de H. Olie der zieken in extremis
g e,

Het onverwacht heengaan van deze man, die nog
hoopte op vele jaren samenzijn, stemt ons weer tot
ernstig nadenken.

MNiemand van ons kan ooit voorzien wanneer julst
zijn aardse leven zal eindigen... maar dat het ééns zal
komen, daarvan zijn wij allen diep overtuigd en on-
dertussen stellen we die dag liefst zoveel mogelijk
achteruit : dit {s zeer menselljk.

Maar als kristen mens weten we dat alles wvoorbij-
gaat, alleen de vruchten van onze goede werken en

van een deugdzoam leven, zullen opgetekend blijven Uw deelneming in het verlies van hem die ons
bij God - doarmee kan de mens véér God verschijnen. zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
Duurbare echtgenote. hebt dank voor uw gensgen- gebed was een kostbare hulp veor onze welbe-
held en uw voortdurende bekommernis om mij. Mijn minde overledena,
heengaan was wel onverwacht, maar laten we weer- Wi
om alles aan God opdragen en bij Hem sterkte vinden. il danken U daarvoor van harte.
Beminde kinderen en familieleden, 1k dank u vooral
wat gif voor mij gedaan hebt. Houd! mijn aandenken Da families STEVENS en BUYL
in ere. Laat uw genegenheid voor mi blifven door mij
te gedenken in uw gebeden.
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