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BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MELANIE STEVENS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Gustaar VAN DEN ABBEEL

Gehoren te Uitbergen den 25 Mei 1868 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Mei 1946.

Gesterk! door de H. H. Sakramenten der stervenden.
——AlNMAR R

God heeft ze bereid gevonden ; omdat sedert lang,
haar leven een voortdurende voorbereiding tot den
dood was.

Hij die den Heer vreest, zal wel varen en op den dag
van zijn dood genade verwerven... De vrees des Hee-
ren isht b:gin der wijsheid.

De overledene heeft gansch haar leven zich petrouw
gekweten van haar plichten. Ze was een voorbeeldi-
geechtgenoote, e=n teedere moader, een goede kristen,
Voorzeker zal God haar spoedig de belooning voor
haar deugdzaam leven schenken en haarin den Hemel
aanvaarden.

Lieve echtgenont vaarwel, nog eenen tijd en wij
zullen elkander wederzien, — Lieve kinderen bemint
elkander, leeft in vrede en vergeet nooit wat ik voor
ugedaan heb; bidt voor mij want de oordeelen Gods
zijn verschillig van die der menschen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen aflaat)

Z1] LEVE IN GOD!







