Alfons Van Bosch

Geboren op 13-04-1882 te Belsele
Overleden op 01-02-1959 te Sint-Niklaas
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

g

GELOOFD Z1] JEZUS-CHRISTUS

|
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons Van Bosch

echtgenoot van Mevrouw
MARIA BOSCHMAN

geboren te Belsele. op 13 april 1882
en overleden te St-Niklaas
op 1 februari 1959

Versterkt door het H. Oliesel

God heeft aan bet mensenleven een grens

gesteld die het niet zal overschrijden. Uit

deze waarheid dringt tot ons het ernstig
vermaan : Wees bereid want gij kent noch
dag noch uur.

Hoe hoopvol horen we destem van de
kerk op de begrafenisdag ;: * O God, wien
het eigen is altijd genadig te zijn en te spa-
ren, wij smeken U ootmoedig voor de ziel
van Uw dienaar. aan wie Ge heden bevo-
len hebt van deze wereld te scheiden, lever
haar niet in de handen van de vijand en
vergeet haar niet voor immer !

Goede Familieleden, bidt voor mijn ziele-
zaligheid, het zal een blijk van dank zijn |

indeken be

De Familién

VAN BOSCH
BOSCHMAN

danken u oprecht om uw opbeurende
deelneming in hun rouw en uw godvruch-
tige gebeden tot zielerust van hun dier-
bare overledene.

R. Bocklandt, Koster, Belsele,



