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strijd des lichaams tegen de kwellingen welke het hadd
aangerand ; het uur der beloning is gekomen. "

T Bid voor de ziel van "“,
ROSALIE STEVENS

echtgenote van

GUSTAAF VAEGENHENDE

geboren te Uitbergen den 16 October 1876 en aldaar over-
leden den 10 October 1950, voorzien van de HH. Sacram.

Deze eenvoudige vrouw was groot door het vervul-
len van haar plicht. Van jongs ai heeft ze kommer en
bezorgdheid i&k&nd, gevroet en geslaald, en als goede
huisvrouw zich heel en gans gegeven. Haar leven was
een leven van oppassendheid en werkzaamheid.

Lange maanden heeft zij in stilte geleden; haar lang-
durige ziekelijkheid heeft zij met volle verduldigheid
verdragen, wetende dat de beproeving een plant is die
mde aarde ontluikt, maar wier vruchten slechts in den

maignplukt worden. Tot de laatste smartelijke dagen
toe bleef zij getrouw aan het woord dat haar heeit geleid
door het leven: ,alles zoals God het wil".

In haar ziekte was haar rozenkrans haar steun en de
innigste vertrouweling van al haar lijden.

De dood schrikte haar niet af, & aan den priester vroeg
Roseken zelf om de HH. Sacramenten te mogen ontvanger.

Beminde Echtgenoot, wij hebben jaren lang lief en
leed gedragen. 't Leven bracht ons veel schone dagen, wij
waren zo gelukkig en daarom is de scheiding zo lastig.
De Heer heeft Zijn werk gedaan.. Zijn H. Naam weze
gezegend en Zijn sterkende hand weze u toagereikt opdat
glj in volle oaderwerping alles moget dragen met de vaste

oop haar in den hemel te beminnen die gij zo vurig llef
hadt op aarde.

Dierbare zoon, gij weet hoe groot mijn liefde voor u
was ; ik heb niets verzuimd van hetgeen u nuttig kon zijn;
daarom verlaat mij niet maar wees mij indachtig in uwe

 gebeden. Eens zien wij elkaar terug in den hemel.

Beste Familie en Vrienden, vaartwel en schenke mij
de hulp uwer gebeden.

De Dood heeft een einde gesteld aan dle langdurige - '







