Gaston Jozef Camiel Mertens

Geboren op 08-01-1927 te Overmere
Overleden op 07-10-1957 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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O Heilig Kruis onder aw schaduw
— | —rust en hoop ik.

" Liefdevol en vroom aandenken
aan Mijnheer

Gaston Jozef Camiel Mertens

zoon van wijlen Mr Frans MERTENS
en Mevrouw Clemencia DE VOS
geboren te Overmere. de 8 Januarl 1927, en er

godvruchtig overleden. op 7 okiober 1957
Gezalld door het H. Oliesel.

Neen.dat hetogenblik om van deze aarde te
verdwijnen nu reeds gekomen was voor hem dat
had ['Hiu]f of zijn familie nooit durven denken

De dood spaart niemand. jong noch oud. en
het is daarom dat wij altijd moeten bereid zijn.

Gaston was een echt goede jongen, een-
voudig, werkzaam, en diep- kristelijk. Vaders
onverwacht afsterven had in zijn hart zoals in
het ganse gezin een diepe wonde geslagen:
doch moedig en kranig zette hij het bedrijf voort,
en was de steun en de trots van ziin moeder,

Toen velde hem de ziekte neer en riep de
Heer hem tot Zich. Ounaspeusliik, voor ong

dikwijls onbegrijpeliik. ziin de wegen van de
Goede en Alwijze God,

WINW, ndeken be

Liekste maeder. hoe aljt gif nu alleen met
uw smart  Ook uw beste zorgen hebben niet
mogen baten heb dank voor al wat u voor mij
deed. God gaf. God nam. Gods naam zij ge=
zegend | In de hemel vinden we mekaar weer
en zijn we eens voor Immer terug samen,

Goede broers en zusters, hoe groot 1s uw
verdriet nu ik zo vroeg van U moest scheiden.
Hebt dank voor uw grote genegenheid en sa-
menwerking. blijft de steun en de troost van
moeder,

Beste familieleden en vrienden. bidt voor mij.

Heilige Jozef, Patroon der stervenden.
bid veor hem.

Bij dit droevig heengaan is Uw deelneming
en Uw gebed een ware troost. Wil hiervoor
de ultdrukking van onze innigste dank
aanvaarden.

De familign

MERTENS.

VAN ACKER,

DE VOS.

ren DE RIJCKE,

on oHodde . Bokithick e




