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Rust nu maar uit,

je sirijd is gestreden

j& hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?
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Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria Elza MERTENS

Weduwe van de heer Henri D'HEER
Geboren te Overmere op 21 april 1916
en thuis te Zele, in familiekring
overleden op 5 mei 2005.
Voorzien van de ziekenzalving.

Lid van verschillende verenigingen.

wiwrw, indeken be

Liefste moe, meme

Je woorden “Niettegenstaande mijn beperkingen
zou ik hier graag nog een tijdje blijven, ‘tis hier toch
nog zo slecht niet” bewezen je drang om nog
verder te leven. Spijtig genoeg, een ongelijke sirijd
kan men niet winnen.
ledereen was welkom bij je, hetzij voor een babbel of
om een kaartje te leggen.
Je had een ongeloollijk aanpassingsvermogen om
met je kleinkinderen en achterkleinkinderen te
communiceren, waardoor je door hen op een
standbeeld werd geplaatst.
De waardering voor de mensen die e tijdens je
laatste levensdagen bezochten, bijstonden en
verzorgden was ontroerend en volledig verpakt in
het woordje "BEDANKT" dat meermaals over uw
lippen kwam.
We hadden je nog zo veel le zeggen, maar berusten
erin, dat je heel goed wist hoeveel we van je hielden.
Je zult steeds in onze gedachten en in ons hart
blijven als een uitzonderlijke vrouw.
Rust nu zacht in viede moe, meme
en doe de groetjes aan pa, pepe.

Je familie.

De familie dankt u voor uw rouwdeeliname.

Begral. Van Cleemput
Jebe Tal 052/45 13 45




