Paula Mertens

Geboren op 26-01-1921 te Overmere
Overleden op 12-11-2003 te Antwerpen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

+

Dankbaar aandenken aan

mMevrouw

Paula Mertens
Lid van de Bond der Gepensioneerden

Echtgenote van de heer
Alois Van Poeck

Geboren te Overmere op 26 januari 1921
en te Antwerpen in het A.Z. Middelheim
onverwachts van ons heengegaan op 12 november 2003,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dank voor uw medeleven.

Wij danken haar huisarts, alsook de thuisverpleging
en haar kinesist voor de toegewijde zorgen en steun.

www. indeken. be

De families Mertens, Van Poeck, De Vios en Van Goethem.

Moeder, meme,

we zullen zoveel moeten missen,

al die momenten dat we samen gekscheerden

en plezier beleefden,

het plagen en lachen met je koekjes en je geriefkes,
je mopperen op pepe, omdat je hem zo graag zag,
je bezorgdheid voor ieder van ons, klein en groot,
‘kom maar af en wacht niet te lang'.

We zullen je missen,

jij die al die jaren lief en leed met ons hebt gedeeld.

lij was een vrouw van diep peloof
val overgave en vertrouwen

bij alles wat je overkwam.

lij bad, om ieders welzijn te bewaren,

Allerliefste moeder en meme,

laat nu je lieve handen rusten,

ze hebben al genoeg gedaan,

Ze droegen ‘s leven lasten en lusten
en brachten vreugde aan.

lou te mogen meemaken vonden we fijn,
je loslaten doet pijn.
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