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GEDENK IN UW VROME GEBEDEN
de ziel van

Heer WILLEM MESDAG

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE VANDENBROUCKE

geboren te Kuurne de 6 december 1893, en godvruchtig over-
leden te Kortrijk de 12 april 1964, gesterkt door de laatste
HH. Sacramenten.

Hij was lid van de Broederschappen van het H. Sakra-
ment en het H. Hart, alsook van het Wit-Gele Kruis.

De dood komt steeds onverwacht, zoals de Heer Jezus het
gezegd heeft... als een dief in de nacht... Na een kortstondige
ziekte en schijnbare beterschap heeft ook deze dierbare over.
ledene het lot van alle vlees doorstaan en is, tegen de ver-
wachting van de mensen in, tamelijk onvoorzien de eeuwig-
heid ingetreden. . Hij was een rechtschapen en godsdienstig
mens. Zonder veel omhaal van woorden of uiterlijk vertoon
beleefde hij diep in zijn ziel zijn christelijk geloof.

Vele jaren reeds. na het vroegtijdig alsterven van zijn goede
echtgenote, leefde hij alleen en bracht hij rustige dagen door
in wederzijdse behulpzaamheid en genegenheid : het was de
tijd van nadenken en zich stilaan voorbereiden op het andere
leven. Hij was tevreden dat hij in het ziekenhuis meermalen
de H. Communie mocht ontvangen en daarna het Sacrament
der zieken ; als hoogste troost in angstige dagen, als sterkte
en voedsel voor de ziel en als onderpand en waarborg voor
een blijvende en intieme vereniging met de Heer in de hemel

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, God zij gedankt
omdat Hij mij beeft gespaard van langdurige ziekte en lijden,
en mij heeft opgenomen in zijn eeuwigdurende vreugde en
rust. In Hem blijven wij verenigd, want zelfs de dood kan ons
niet scheiden. Hij moge u versterken en steunen, opdat gij

steeds waardig en christelijk moogt leven, en Hij belone u om
al uw goedheid, troost en opbeuring jegens mij. Bidt allen
voor mij, terwijl ik uw voorspreker zal zijn bij de Heer. God
zegene en beware U.

Beminde Familieleden en Vrienden, met wie ik gaarne
rustig omging, denkt soms nog aan mij en vergeet mij niet in
uw gebeden, vooral Gij. mijn Ferwaarde Meef, wanneer g
aan het altaar staat. Tot weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid
Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Dokter en Mevrouw Frans BARBE-MESDAG en kinders
Philippe en Sabine
Heer en Mevrouw Frans MESDAG-DELEERSNIJDER
zijn kinders en kleinkinders
['¢ Families MESDAG-DELIE
VANDENBROUCKE-HARDUIN
GRYSPEERDT

danken U wan harte om de blijken
van kristelilke deelneming.

AT - MICHIELSDRAURKERL, KUURMNE



