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"INiet Mijn Wil, Vader, maar de Uwe ge-

schiede!”

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Achiel MIJS

echigenoot van Mevrouw

Emma DE KERPEL

geboren te Moerzeke op 4 febroari 1906 en schielijk
overleden te Schellebelle op 3 november 1964, in ex-
tremis gezaifd met de Heilige Olie en begunstigd met
de Pauseliike Zegen "in het stervensuur”,

Najaarsgedachten volgen de vallende

bladeren..

Hoe zeere vallen ze af,
onhoorbaar in de lochten,
en schier onzichtbaar, in
de natte nevelvochten

der droeve maand ..

lk ook zal eens

gevallen en verdord

in's winters grafstee moeten,
maar 's levens geest,

dien Gij gesteken hebt

in mijn gestorven longen,

dien zult Gij mij voor goed

niet laten afgedwongen,

die 't graf ontreest! (G. G.)

Ten paradijze geleiden u de Engelen,

gaat met de Heilige Martelaars mede.

en uit Jerusalems zalige muren

komen de zingende Koren U tegen!

Gaat, eens met Lazarus arm en ellendig!

rust... in alle eeuwen der eeuwen oneindig!
(G. G. = Kerkhofblommen)

Dierbare Echigenote, zo haastig kwam voor
mij de dood dat ik alleen maar, voor 't laatst,
nog eens uw hulp kon vragen. Nu moet ik
U danken om de vele jaren van trouwe ge-
negenheid, van voortdurende bijstand die Gij
aan mij hebt gewijd. Op de dag van ons hu-
welijk hebben wij onze handen saamgelegd
om samen te leven en samen te werken en
door wederziidse trouw liefdevol elkaar te
sterken. Nu is het al volbracht. God heeft
gegeven. God heeft genomen: Zijn Naam
Zij geprezen.

Geliefde Kinderen, Familieleden, Vrienden.
bidt voor mij.
"Miin Jezus, barmbartigheid!”

.r.

De families DE MIJS, DE KERPEL, TRIEST,
TEMMERMAN en BONTINCEK,

danken U om de blijken van deelnaming
hen betoond door uw aanwerzigheid ewm
uw gebed.

druk, cooman-michiels, schellebelle



