Georges Minjauw

Geboren op 31-08-1903 te Sint-Martens-Latem
Overleden op 21-06-1943 te Sint-Martens-Latem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Gelootd z1) jezus-Christus | Amén,
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ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mijnheer
GEORGES MINJAUW

zoon VaD
Mr. EMIEL en Mv. MARIA MEIRLAAN

geboren te St. Martens-Latem den 31 Augustus 1903
en er godvruchiig overleden den 21 Juli 1943,

Versterkt doorde H .H. Sekramenten.,
e

Zoo gij mij "s morgens vroeg komt zoeken, zal ik
er niel meer zijn. Job VI :21,

Niets is zekerder dan het feit, niets onzekerder
dan het vurdes doods. God let er niet op door welke
ziekte maar in wat zielstoestand men tot Hem komt.
Die echter goed geleefd heeft, kan niet slecht ster.
ven. H. Aug.

Duurbare Ouders, Broeders en Zusters, vaartwel.
Het heeft de Heer behaagd mij zoo plotseling uit
het leven tot Hem te roepen, dat Zijn heilige wil ge-
schiede.

Als oudste van een schoon en talrijk gezin heb ik
steeds getracht met Vader en Moeder mede te wer-
ken om eerlijk door het leven te komen. Het viel
soms hard . , , doch het getnigenis in orde te zijn
met God en geweten heeft meer waarde dan onrecht-
vaardig geld en goed die voor velen de gelegenheid
daarstelt een leven te leiden wars van Gods gebod
et wet. , , , Yoor mij is dit aardsche leven nu voor-
bii en vangt het eeuwige aan doch gezien mijn ver-
leden durf ik rekenen op Gods barmhartigheid en
dat Hij mij genadig zal wezen,

Bidt allen voor mij en tot weerziens in den hemel.!

H.Hart van Jezusik heb betrouwen op U 300 d.a.







