Iréne Minnebo

Geboren op 27-01-1943 te Sinaai

Overleden op 10-04-2008 te Sinaai

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

In Gods tuin groeit een nieuwe bloem. Liefste schat,
ik moet je nu laten gaan, ik dank je voor alles.
Voor elke lieve blik, voor elk gebaar,
voor elke minuut die wij samen waren,
voor elke keer dat jij er was als ik je nodig had.
Ik ben trots en heel dankbaar dat ik 42 jaar
uw echtgencot heb mogen zijn. |k heb je lief.

Liefdevolle herinnering aan

mevrouw Liefste ma en mema,

Een engel is verdwenen, maar aan de heme|
schittert een nieuwe ster die over ons waakt.
Wij houden van jou.

Vaarwel, tot weerziens.

lréne Minnebo

echtgenote van de heer Frans De Clercq

Geboren te Sinaai op 27 januari 1943
en er thuis overleden op 10 april 2008. De familie dankt u voor uw oprecht medsleven.
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