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Wie je kende hield van jou,

Je gaf en je kreeg vriendschap.
Aan velen. Van velen.

.I.

\room aandenken aan
MEVROUW

Francisca MOENS

weduwe van De Heer
George DE SCHAEPMEESTER

Geboren te Sas Van Gent
op 22 december 1914
en overleden in de Sint-Blasius Kliniek te
Dendermonde op 7 juli 1998,

Ma vader ging ook moeder heen.
Hun lieve leven was voorhij

en 't is danken als ik ween.

Maar pijnlijk dringt het door tot mij:
kind ben ik voortaan van geen.

Alleen nog met gesloten ogen
zie lk, niet zonder pin,

de zo geliefde beeiden

van wie er niet meer zin;

die zoveel wonden heelden,
zozeer luist'ren konden

en zoveel te zeggen hadden,
ook als ze geen woorden vonden,

Vaker neam ik voortaan

‘t alburm waarin hun foto's staan ...
De vreugd om deze aardse tijd
vermengt zich een beetjs

met wat heimwee naar d'esuwigheid
Ondertussen hoop ik:

in Gods handen zijin ze goed.

En dankbaar loop ik
verder in hun spoor

en besef in ‘n gebeden groet:
zij zijn mij maar even voor.
Leo Dasmen

gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

‘Bobonneke, bedankt voor de lisfde en tederheid dat

De families MOENS, DE SCHAEPMEESTER, wij van U mochten ontvangen.

DE WILDE en DE COCK danken u voor

uw aanwezigheid, uw medeleven en uw gebed. Begr. De Aas Lede - Aslst tel. 053/80.08.08
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