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Komt, helpt en bewaart dien band
onbreskbaar, dien uw zoete hand
wist om ons hert te binden ;
opdat wij, maar van lijve alleen
en voor nen korten tijd geschee'n,
ons namaals wedervinden.
G. Gezelle

.I.

De boodschap van Kristus
neemt het lijden en de dood niet weg,
maar geeft ze een diepere zin,
daarom bidden wij
voor het leven, lijden, sterven van

DE HEER
Marcel, Honoré, Emiel MOENS

echtgenoot van mevrouw
Francine LAUWAERT

geboren te Overmere op 22 april 1931
en overleden te Gentbrugge
op 16 juli 1987, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken
en ontving de Pauselijke Zegen.

Voorzitter van
F.C. Dynamo Klein-Gent - Beervelde.

Nu dat hart dat zoveel van de mensen hield
is stil gevallen buigen wij eerbiedig het hootd
en denken biddend na.

Uiteraard zag hij de mensen gaarne, want
hij was een geboren zakenman en voor velen
een opgewekte vriend.

Maar hij stond ook in zijn gezin en was

www, indeken_ be

éen werkzaam echigenoot en bezorgd wvoor
de toekomst van zijn kinderen.

De bijzonderste les, welke ieder mens in zijn
leven te leren krijgt, is de kunst om goed
te sterven.

De beproevingen in zijn gezondheid waren
voor hem een gelegenheid om zonder zijn
omgeving nodeloos te bezwaren zich daarop
voor te bereiden. Zo heeft hij zich in volle
bewustzijn ook gereed gehouden voor de zaak
van de Heer.

Dierbara echtgenote en kinderen, uw trouw
en zorgende genegenheid waren sprekend
voor mij. Uw meeleven in lief en leed waren
een sterkte en opbeuring. |k dank U om uw
toegewijde zorg.

Moge hij nu blijven verder leven in de dank-
baarheid van ons hart, in de vrede wvan ons

Elamuad en de vroomheid van ons gebed.
eer, geef hem de eeuwige rust en vrede.

De families MOENS,
LAUWAERT,
PRAET en
MEULEMAN

danken U om uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

DRUKKERIJ DE MOOR-LAUWAERT - LAARNE



