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Wanneer wij hem het minst verwachten Dat gij moest sterven, wat wij allen moeten,

komt soms Gods engel van de dood, was U bekend, alleen niet het wanneer.

een morgen of misschien bij nachte, Wij gaan bij het begin met snelle vosten,

maar altijd komt hif ongenood. langzaam vertragend, eindelijk niet meer.
(L.V.)

Wij wachten, wachten buiten in de zomer,
— en 's winters binnen bij vergankelijk vuur,
en hopen op de lente die zal komen,

en wachten ongewild op het laatste uur.

Want ja, de dood valt moeilijk te aanvaarden
zo maar ineens, het is een zware steen.
Voorzichtig, traag waaien de jaren
voldoende zand over ons hean.

en alles blijkt te zwaar om mee te dragen,
tenzij dit ene, naar de esuwigheid :

het goede, God en mensen toegewijd,
het enig voorwerp van Gods welbehagen.
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(MV.V.)
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danken U voor de blijken van deslneming
Geboren te Oudegem op 2 juli 1915 in hun rouw en voor het gebed.

en godvruchtig overleden te Dendermonde op 17 mei 1993
Gesterkt door de H. Sacramenten.
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