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1+ BIDT GOD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

GUSTA MOMMERENCY

echtgenote van de Heer
LOUIS OCKIER

geboren te Handzame op 28 juli 1892
en er overleden op 23 juni 1971
gesterkt door de H.H. Sacramenten
der zieken.

Een eerlijk en schoon leven van een
mens ligt neergeschreven in het stil-
gevallen hart van moeder. Want in dit
hart heeft moeder de idealen van een
christelijk leven voorgeleefd. Bij moe-
der hebben we kunnen zien en onder-
vinden hoe onbegrensd de mens op
God mag rekenen en betrouwen. Bij
moeder hebben we geleerd wat een
ongehoorde kracht de echte, ware en
onbaatzuchtige liefde is.

Door haar cenvoud en haar blijheid
en opgeruimdheid straalde zij een
nooit begevend levensoptimisme uit.

Om dit alles danken we de Heer en
moet bij ons de vreugde groter zijn
omdat we zulk een moeder hebben ge-
had, dan de droefheid omdat we moe-
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der hebben zien heengaan naar het
Vaderhuis waar we allen eens ver-
wacht worden.

DIERBARE ECHTGENOOT, samen
hebben we vreugde en verdriet ge-
deeld. Moge de Heer uw liefdevol ge-
duld en goedheid waarmee gij mij de
laatste dagen hebt terzijde gestaan, be-
lonen met gelukkige dagen samen met
onze kinderen en kleinkinderen om
dan met mij samen met onze geliefde
zoon Maurits voor eeuwig gelukkig te
zijn bij de Heer.

BEMINDE KINDEREN EN KLEIN-
KINDEREN, God zegene en beware U
in vrede en goedheid voor elkaar, Ver-
geet uw moeder niet in uw dagelijkse
gebeden.

De families MOMMERENCY-BOONE
en OCKIER-STEVENS

danken U.

Druk Dewilde, Handzame



