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W sta voor U in lesgte an gemis,

vreemd is Uw naam, onvindbaar zijn Uw wegen.

Gif zift mijn God sinds mensenheugenis,

Heer, Ik geloof, waarom staat Gij mij tegen

Spraek Gij het woord dat mij veriroosting geefi,
(H.Q)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

ETIENNE MORIAENS

Geboren te Dendermonde op 3 april 1952
en overleden te Berlare op 25 maart 1992

Uitbater van de Garage MITSUBISHI
Lid van de Vhjwillige Brandweer te Berlare

www.indeken.be

Wat gaat er toch in mensan om 7

Wia kan het diep verlangen raden

van lemand, die alleen, verlaten,

geen licht meer ziet, geen warme zon ?
Maar God staat ergens toch te wachten.
Hij alleen weet wat leeft in de gedachten.

Wie weet van 1 mensenleven
de onbekende baan 7

De draden die wij weven,

de woorden die wij schreven,
slechis God heefl ze verstaan,

Wie kan het diepe leed vermoeden,
de niet te dragen eenzaamheid,

die in een mens, een doodvermoeside,
tot niet te stillen onrust groeide

&n naar de vreamdste wegen leidt 7

(LV.)

Heer, God, die onze dood niet hebt geschuwd,

Gij kent ons bij onze naam.

Wil ook hem opnemen in Uw vrede voor eeuwig.

Maria, hulp der Christenen, bid voor ons allen.

De families MORIAENS, DE MAEYER
STEVENS en DE CLERCK

danken u voor uw medeleven
in hun rouw

Begrafenissen Poppe-Van Gijseghem - Berare

Druk : E. De Veirman - Berlare









