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Gedenkt nwe Oversten, die U het weord Gods ver-
kondizd hebben. ( Heb. XIIL, 7))

i

"BID VOOR bLE ZIEL VAN
DEN EERWEERDEN HEER

CYRILLUS GHISLENUS MORRE

Geboren te Geerardsbergen, den 285 Februari 1562
Priesier gewyd in 1885, ofwolgenitlijhk Onderpastvor
te Elst, Melden, Adegem en Eecke
Fastoor te Optbergen en Wortegem
godoruchtip overleden te Eecke, den & October1921
wersierkt door de H. H. Sakramenten.

Pijnlijke dagen en rustelooze nachten heeft hij
overgebracht ... god heeft hem gelijk _het goud in
het vuur beproefd. Hij heeft hem aanvaard als
brandoffer en welwillend zal Hij op hem neerzien.

Hij was een priester volgens Gods hert, stich-
#Aend was Hij in het Huis des Heeren: een apostel
vurig en onvermoeibaar in zijn iever voor de za-
ligheid der zielen; met wijsheid en welsprekend: .
heeft hij zijn volk onderwezen; hem mag megepqg%
worden dat > delippen des priesters dewv!ensehaﬁ
zullen bewaren en dat men uit zijnen mond de
kennis der wet zal afvragen. Eeel, <

Geliefde Familie en "'é’r"ua»nﬁlmn$ vaartwel. Dank
voor uwe genegenheid: gaarne had ik nog eenige-
jaren onder U geleefd om voor U te bidden, doch
tiod heeft het anders geschikt: zijn Naam zij gebe-
anljd — Gij, geliefde Broeder en Neef, gedenkt U
mijner aan het Altaar des Heeren.

Koningin van den Ulerheﬂlgstan Rozenkrans,
bid voor ons. (100 d. afl.)

Eecke, dr. Van Hevele-Schollaert,
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