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Deze, dien gij bemint, is u maar ontnom2n om tot
een beter leven over te gaan. (AUG.)

i TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

DOMINICUS NICQUE

echtgenoot van

PRUDENTIA VAN DER POORTEN

geboren te Lokeren den 19 Februari 18145,
overleden te Overmeire den 12 Maart 1920,
Gesterkt door de HH Sacramenten der stervenden.
Lid van den wekelijkschen Kruisweg.
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Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en

week af van het kwaad. Zijn gevoelig hert was be-
wogen bij het zien van den bedrukte en in zijne wel-
gemeende naastenliefde was hij steeds bereid elkeen
te helpen en te steunen. Zijne goedheid en dienst-
- vaardigheid deed hem de achting en vriendschap
van elkeen verwerven : daarom zal dan ook zijne
gedachtenis in zegen blijven bij God en bij de men-
schen. — De Heer die zijne vrienden beproeft, heeft
hem ook het lijden niet gespaard ; doch in zijne
langdurige ziekte ontviel niet ééne klacht zijne lip-
p2n maar door geduld:€n onderwerping heeft hij
. zijne kroon in den hemeél vergroot.

Vaarwel, duurbare echtgenoote en kinderen :
weest niet ontroostbaar, onze scheiding immers zal
niet eeuwig zijn ; daarboven zien wij eens elkander
weder. Ik dank u voor uwe liefde en genegenheid :
blijft mij uwe liefde betoonen met voor mij te bidden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 maal 40 dagen afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(30 dagen aflaat)
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