Camiel Francis Van Wesemael

Geboren op 02-02-1886 te Overmere
Overleden op 18-10-1975 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Zalig de doden die in de Heer sterven, laat
hen uitrusten wan hun moeiten, want hun daden
vergezellen hen.” (Apokalvps 14,13}

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER
CAMIEL, FRANCIS VAN WESEMAEL

Weduwnaar van Mevrouw
Maria Coleta WIERINCK
Echtgencot van Mevrouw
Louise OKENS
Rustend Ontvanger C.0.0. Overmera
Medestichter en Ere-Ondervoorzitter B.G.J.G.
Medestichter N.C.ALW.
Ere-Ondervoorzitter Bond der Gepensioneerden
Medestichter , Hulp in  ‘Woningnood™

Geboren te Overmere op 2 februari 1836
en er overleden in zijn %0ste levensjaar
op 18 oktoher 1975,

Gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Camiel was een wverdienstelijk man; wvelen
zullen hem dankbaar Indachtig blijven. Om
zijn wijsheid en aktieve dienstvaardigheid werd
door de gemeenschap meermaals een bercep op
herm gedaan. Armmeester zljn hetekende woor
hem meer dan een openbare funktie, hij aanzag
het als een taak van hart en geweten. In tijden
van nood hebben welen bij hem dat rmeevoelend
hart gevonden en een stevig steunende hand.

Algemeen gewaardeerd, werd hij bovendien
echt geliefd om de minzame eenvoud waarmee
hij iedereen benaderde.

Veel dieper nog hebben zijn gezinsleden kun-
nen peilen in de rijkdom wvan ziin liefdevc]
hart waarvan ze de ongermeten toewijding heb-
ben ervaren.

De wvolle maat van zijn edele persoonlijkheid
kent alleen de Heer, naar wie heel zijn leven
gericht was en in wie hij de bron vond veor
al ket goede dat hij gedaan heeft,

,Zijn daden vergezellen hem, Hemelse Vader,
we bidden U dankbaar, schenk onze dierbare
als overvlicedly loon uw geluk en esuwige
vrede.’”

Onze-Lieve-Vrouw wvan Owvermare, bid voor ons,

De families VAN WESEMAEL, WIERINCK en

OKENS
danken U van harte voor de blijken

van genegenheid hun betoond.






