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Het getal onzer dagen Is In ‘s Heren handan. Hij plukt
‘de vruchien die Hem tosbehoren in alle jaargetijden.

oy

Bidden we voor de zielerust van

Kamiel Van Wesemael

zoon van Jules en Leontine GOEMINNE

geboren te Uitbergen, de 15 cpril 1918 en ten gevolge
van een smartelijk ongeval overleden te Lokeren, op
31 gugustus 1958, Lid von de confrerie van "t H. Hort,
Gemeanteraadslid, lid van de Burgerlijke bescherming
en Sekretaris van de dulvenbond (vriendenkring).

Zo eenvoudig en bijna onopgemerkt als hij onder
ons leefde, zo cnopgemerkt en eenvoudig is hij van
onder ons heengegaan. De berichten waren onhail-
spellend, een poar dagen later was hij bij O. L. Heer.,

Zij die hem kennen uit de gewone omgang zeggen ;
Kamiel was een sympathieke jongen, een goede ka-
meraad, eerlifk en oprecht zonder onbescheldenheid,
blijmoedig zonder overdrevenheid,

Wij hebben hem vandaog begraven...

Hoe was dit alles weer echt en eenvoudig. Misschien
hebben sommigen onder ons gedac'it: ik kon 't ge-
weest zijo. Maar levenslustlg zijn wij voortigegaan
als bloemen die in Gods hofken staan. Maar... de
frisse bloemen plukt men 't eerst.

Dat de frizsse bloemen verwelken, dat de schoonste
lentelevens als slachtoffer geknakt worden, durft gif
zeggen dat zij onnuttig zijn ?

Onze zending is daar te zijn waar God het behaagt:
de reden van ons bestaan is niet het leven op deze
aarde,. Immers wat al last, tegenspoed, kruisen, kommer

enzorgen. Wij pogen ze te verlichten door de troost
die wif in 't geschapene zoeken.. helaas, wij komen
bedrogen uit, want het leven beantwoord nooft aan de
louter menselijke verwachtingen dle wi| er op stellen,

Liefste ouders, maar al te wel begrijp ik uw droef-
heid, Zonnlge toekomstdromen speelden wel voor
onze ogen. Alles deed u verhopen dat gij in mlj een
troost en hulp zoudt vinden in de sombere avondstond
van het leven. Helaas.. een plomp ongeval heeft
die zoete hoop verijdeld. Maar onderwerpen wij ons
aan de schikkingen der Voorzienigheld. Ik dank u
van harte om de kommervolle zorgen waarmede gij
mlj hebt omringd. Verleent mij als laatste bewi|s van
uw liefde de hulp uwer gebeden. Weest moedig...
Cod verlaat de zijnen niet.

Bij dit droevig heengaan is Uw deelneming
en Uw gebed een ware troost. Wil hiervoor
de uwitdrukking van onze innigste dank
aanvaarden,

Mijnheer en Mevr- Jules Van Wesemael-Goeminne,
De familiégn VAN WESEMAEL, GOEMINNE,
SAMSON en BAEYENS.
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