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Aandenken aan
DE HEER

LUCIEN VAN WESEMAEL

echtgenoot van
mevrouw PAULA, ROSA BURSSENS

Hij werd geboren in Wetteren op 12 januari 1913

en overleed er in het Emmanuel-ziekenhuis op

18 oktober 1989, omringd door zijn familieleden
en gedragen door het gebed van de Kerk.

Hij was oud-strijder van de tweede wereldoorlog.

« Leven is weven, sterven bl] God zijn stuk af-
geven.» Dit spreskwoord zou Lucien werstaan
hebben. Het grootste deel wvan zijn leven heeft
hij gewerkt aan de weefgetouwen. Als de machi-
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nes stilvielen, wist hij ze opnieuw op gang te
brengen. Hij was een bekwame en toegewijde
meestergast, weinig van woorden, maar recht
voor de vulst. In zijn eerlijkheid werd hij graag
gezien door zijn werkmakkers, zijn familie en
kaartvrienden.

Eens wvalt eclk weefgetouw stil. Het werkstuk
wordt er afgenomen. Moge de Heer Jezus nu
komen om het aan zijn Vader aan te bieden. Hij
is de grote Meestergast die wat bij ons is stil-
gevallen, weer op gang kan brengen in het he-
mels atelier.

« Liefste vrouwtje,

Gebroken door de ziekte had ik spijtig genoeg
de kracht niet meer om een woord van afscheid
tot jou te spreken, Dank je voor de goede zor-
gen, dank je voor de eeuwige lach en het begrip,
dank je voor de liefde die je sterk heeft gehou-
den tot het laatste ogenblik, dank je omdat je
tot het einde de moed hebt opgebracht om mij
thuls te verzorgen. Blijf sterk om de zware op-

dracht die je nog rest met veel moed te vol-
brengen.»

« Mijn kinderen en kleinkinderen,

Veel heb ik van Jullie allen gehouden, uw liefde-
volle aanwezigheid was voor mij een reden om
te blijven vechten, Draag zorg voor moeder en
oma ; zoals zij in mijn laatste levengjaren voor
mij heeft gezorgd.s

Mevrouw Van Wesemael en kinderen danken
u voor uw medeleven en gebed.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbaere



