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Ik ben de verrijzenis en het leven.

+ IN KRISTUS' VREDE RUSTE DE ZIEL

van Mavrouw

Marie VAN WESEMAEL

weduwe van Mijnheesr

Basiel MERTENS

geboren te Overmere 4 september 1881 en godvruch-
tig overleden te Kalken 10 september 1945, gesterkt
door de laatste HH Sacramenten en Paus. Zegen.

Lid confrerie H. Barbara en andere.
Lid bond grote gezinnen en gepensioneerden.

Wij danken U, God, om de moeder dia Gij ons habt
gegeven en die wij zolang mochien bewaren als een
helpend en stralend voorbeeld Zij was een vrouw
zoals de H. Schrilt haar roemt: de kostelijkste van
alle schaten; zi| bastuurt haar huis met wijsheid, zij
is de steun, de kroon, de olfervaardige voorzienig-
hetd van haar gezin. Haar kinderen zullen haar
gelukkig pnjzenl

Giy hebt haar teruggercepsn 10t U, Heer, en haar
afscheid doet ons pijn. Maar wij troosten ons metde
kerk. het leven wordt niei ontnomen alleen wveran-
derd. Loat haat voor eeuwlg onze moeder blijven
Met geiatenheid en onderwerping heeft ze haar ou-
de dag met ziekte en dood begroet, toen deze de
boodschap kwam brengen dat het tjd was om uit
te rusten van de arbeid»

Telkens O.L Heer haar kwam bezoeken, was het voor
haar een echte hoogdag. Nu s z¢ meegegaon om
Hem voor eeuwig te bezitien.

Mijn dierbare kinderen, ik dank U veor uw toewi'-
ding en uw grote zorgen., Vanuit de hemel woak ik
met vader nog beter over uw geluk. Vergest mij
niet en leeft schoon,

Miin beste familieleden en vrienden, dank voor uw
genegenheid. lk vraag u nog alleen van 1)d tortjd
ean klein gebed.

H.Han van Jezus, onilerm U over mij.

De familién

MERTENS,

VAN WESEMAEL,
PENSAERT,

VAN ACKER,

bedanken voor de blijken van deelneming en vun-
ge gebeden in de zware rouw die hen trof,

Broeckman



