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Bi] God is barmhartigheid en overvloedige verlossing.

i Bid voor de ziel van

MARIE VAN WESEMAEL

echtgenote van

JOZEF VAN DE WIELE

geboren te Wichelen den 12 September 1902 en door
een pijnlijk ongeluk schielijk omgekomen te Uitbergen
den 15 Juni 1952, gezalfd door de H. Olie.

Zij was er toch zo nodig.. en eilaas, in de wvolle
kracht van het leven wordt zij schielijk weggemaaid,
slachtoffer van een ii]nllik ongeluk. Plotselinge gebeur-
tenissen zoals deze, herinneren er ons voortdurend aan
dat wij hier slachts «vreemden en pelgrims» zijn, zonder
vaste standplaats. Als het morgend is, denk dan dat gij
den avond niet krijgen zult... en als het avond is gewor-
den, wacht u van op den dag van morgen te rekenen...
Wees immers bereid, en leef zo dat de dood u nooit in
ongereedleid vinde. (Thom. & Kempis). Niets kan op-
wegen tegen het verlies ener moeder, vooral als die
moeder een vrouw is zoals deze die uit ons midden
wordt gerukt, Niettegenstaande de onophouderde be-
proevingen die haar huisgezin bezochten, was zij steeds
altijd oggerutmd en de ware spil van den haard. Treed
niet in het gerecht met uw diesnares, o Heer, want bij U
wordt geen mens rechtvaardig bevonden, als Gij hem
%een vergilfenis schenkt van al zijn zonden. Wij bidden

dan, dat uw gerechtellik vonnis haar niet veroordele
die door een oprecht gebed U wordt aanbevolen. (Ab-
solutie der begrafenis). Beproefde Echtgenoot, hard valt
vooru deze zo onverwachte en schielijke scheiding;
voortaan zal op uw schouders alleen de verdere oplei-
ding onzer kinderen drukken, doch ik hoop dat Ged u
in Zijn Vaderlijke Voorzienigheid altijd zal bijstaan.
Lieve Kinderen, de laatste woorden uwer stervende
moeder zijn heilig. Dit is mijn laatste bede : eerbledigt
en bemint uw Vader, leeft voort eandrachtiy gebonden
door den band der onderlinge lieide. Door uw onderda-
nige bereidwilligheid vult de leemte aan welke mijn
afsterven in ons huis achterlaat.

Heer wees niet mijn rechter maar mijn Verlosser.







