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Het 1s een ere 't kind van zulk een vrouw te wezen
en volgt ge uw moeder na, o kinderen, geprezen ver-
diend gij en fler te zijn om die u 't leven gaf, zij leeft
. meterenog, al ligt ze diep in 't gral. G. Gezelle.

T Bid voor de ziel van

MONICA VAN WESEMAEL

echtgenote van

ALEXANDER BONNAERENS
geboren te Uitbergen, den 28 October 1874 en aldaar
godvruchtig overledan, den 30 April 1953,

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Zij was lid van 't genootschap van ‘t H. Hert van Jezus

Kunnen wij ons wel een verdienstelijker leven voor-
stellen als dit van een moeder die zich niet laat leven
door zogezegde «vredes gedachten van dezen mo-
dernen tijd, maar altljd met een waar Gods vertrou-
wen in het hart, door donkere enblijde dagen heen,
de zware taak aanvaard vele kinderen van God aan
te nemen en ze op te voedsn tot Gods glorie. Zulk
leven is een laven van liefde, van offer en plichtver-
vulling. Gaod spaarde hoar geen beproeving In haar
kinderen ; maar evenals de sterke vrouw wvan het
Evangelie werkte zij onophoudend voort aan de op-
bouw van haar huisgezin en zocht haar nodige sterkte
in 't gebed.

De laatste jaren van haar leven werd ze bezocht
door harde beproeving, en voor Hij ze tot Zich riep
wilde de Heer haaor louteren door bange wrees en
ziekte. Dit alles is voorbij, en wredig rust ze bij den
Heer... van de duisternis in 't Licht.

Bij het openen der schone Meimaand kwam de He-
melse Moeder het sluimende moederken oproepen

Beminde echtgenoot, nu ben lk heengegaan enis
mijn lichaam koud en stiji, maar mijn ziel leeft en ge-
niet Gods heerlijkheid. Mijn liefde voor u is sterker
dan den dood, en nu nog beter dan vroeger zal ik
voor u zorgen en bidden. Nu eerst begrijp ik te volle
hoe goed God voor ons is geweest. Samen vierden wij
op aarde onzen jubilé, mochten wij samen met al onze
kinderan het eeuwig jubilé vieren in den Hemel.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel. Ik
was bereid en sterf gerust. Hebt dank om uwe gene-
genheid, gi| vooral die moeder zo goed heeft verzorgd
en geholpen. Bidt veel voor moeder, weest eensge-
zind door den band der lleide, blijft godvruchtig en
deugdzaom : eensz zien wij voor altljd elkander weer
in het eeuwlg leven.

De familién BONNAERENS,
VAN WESEMAEL,

danken U hartelik voor de troostvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zij van uwentwege mochten cntvangen.

l voor de esuwigheid. Drukh. Van den Abeele, Uitbergen.
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