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"De kern van alle dingen
is stil en eindeloos

alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos"

In dankbare herinnering
aan het leven en sterven van
DE HEER

FRANS VAN WESEPOEL

echtgenoot van
mevrouw Leontine De Vos

Hij werd geboren te Wichelen op 27 januari
1917 en er in familiekring rustig overgegaan
naar de vrede en de vreugde van de Verrezen
Heer op zondag 10 december 1989

Uw aanwezigheid bij de uitvaartliturgie
uw deelneming en gebed
het was voor ons een troost
wij danken U.
Leontine Van Wesepoel - De Vos
Cyriel Van Wesepoel
De familie

www. indeken_be

Vader, wij hebben u begraven en de grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten:

zand dat vervioeit en water, ongeweten
herinnering en droefheid voormaals onbekend.

Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen, slapen
met sterren 's avonds een onblusbaar vuur

en, rond uw eiland, het traagstromend water.
De bomen wuiven tijdloos en ieder uur.

Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de
kruiden werden maar even in hun bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit

wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal
fluiten.

{uit "In memoriam Patris.
Anton Van Wilderode)










