AlidaMarie De Backer

Geboren op 02-07-1895 te Berlare
Overleden op 25-01-1962 te Berlare
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1. En gij familie en vrienden ook op uw ge-
bed blijf ik rekenen.

BID VOOR DE ZIEL H. Hart van Jezus, troost van die in U
sterven, bid ontferm U onzer.
VAN MEVROUW

Alida, Maria De Backer

echtgenote wvan
Mijnheer IVO VERLAECKT

geboren te Berlare de 2 juli 1805 en er
schielijk overleden de 25 januari 1962.

Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Gods werken zijn wonderbaar en ondoor-
grondelijk., Weer is het gebeurd wat geschre-
ven staat in het Evangelie: "Tk zal komen
als een dief in den nacht . . Wees bereid."

Zij was bereid die goede echtgenote, die
brave moeder. Met grote zorg en ijver heeft
g¢ haar huisgezin bestuurd en het bedrijf
van de boerderij. Met grote zorg en genegen- +
heid haar kinderen opgevoed, haar man be-
hulpgaam geweest. Haar ernstige godsvrucht

en geloof waren een voorbeeld wvoor allen. Mijnheer Ivo VERLAECKT, kinderen en
Wij weten hdat God de zielen tot Zich kleinkinderen,
roept, als ze best gesteld zijn, zo heeft het De famili VERLA A VER-
ook de Heer behaagd haar tot Zich te roe- MﬁETn en EE.E Bﬁéxﬁﬂg,ggaw}'g}l:sl *
pen. .
Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, zo danken U inmg voor de troostvolle
plots is het afscheid gekomen, maar ik weet & 4 ¥
dat gij ook dit schoon kristelijk zult aan- blijken van deelneming m rouw en
vaarden. Eens komt een dag dat wij wvoor gebeden.

eeuwig zullen wverenigd zijn bij O.L.Heer
om nooit meer te scheiden.
Bidt woor mijn sielerust.
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