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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

Gedenk in een vroom gebed
DE HEER
FRANS DE BACKER

echigenoot van Mevrouw
Leonie VAN EETVELDE

geboren te Appels op 2 augustus 1904
en godvruchtig overleden te Dendermonde
op 21 december 1985, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Heer, we danken U wvoor het waardevolle
leven van deze man ; om de trouwe en on-
baatzuchtige inzet voor vrouw en kinderen,

Onopvallend is hi] voorbijgegaan, zonder
uiterlijk vertoon en vaak schaars van woorden,
hard voor zichzelf en rechtlijnig voor allen,
maar ook steeds bereid tot dienst.

In een gezegende gelukkige ouderdom is
deze man omringd van vrouw en kinderen
van ons heengegaan.

Bij dat alles heeft hij de kunst gekend om
eenvoudig te blijven: dankbaar wvoor de
liefde van de zijnen, dankbaar voor het lange
leven dat God hem gegeven heeft, dankbaar
ook voor die mooie oude dag.

God, heb dank voor zo'n echigencot, vader
en grootvader ; nooit was heam iets te veel
voor de zijnen.
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Gelukkig de man, die de Heer bij zijn komst,
wakende zal vinden. ..

Dank ook voor zijn inzet en eenvoud.

Help ons hem nooit te vergeten en zijn grote
kwaliteiten levend onder ons te houden.

Breng ons aan het einde van onze levens-
dagen terug samen bij U, God, die voor ons
gllen de beste Vader ziji.

Hij ruste in vrede bij de Heer |

Een nadienst zal opgedragen worden
op donderdag 16 januari 1986 te 19 uur.

De families DE BACKER, VAN EETVELDE,
DE WAEL en VAN DEN ABBEELE

danken U voor uw gebed
an uw medeleven in hun rouw.

Een bijzondere dank aan het verplegend per-
soneel van het Stedelijk Ziekenhuis.
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