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Geboren op 10-02-1910 te Laarne
Overleden op 24-09-1996 te Zele
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Rust nu maar wir

Je strijd is gestreden

Jje hebt het met veel moed gedaan

wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan weten wat je hebi doorstaan.

Dankbaar voor haar rijkgevuld leven
bidden we, in de vrede van de herfsttijd, voor
mevrouw

Gabriella DE BACKER

weduwe van de heer Jozef Vervaet en de
heer Petrus Van der Vennet.

Geboren te Laame op 10 februari 1910 en
overleden te Zele in het O.C.M.W ziekenhuis

op 24 september 1996
gesterkt door het H.Sakrament der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond voor Gepensio-
neerden en Ziekenzorg

Voor uw aanwezigheid in de vitvaartdienst, voor
wnliw deelneming is de familie u dankbaar.

In onze droefheid komt Gabrielle ons tegemoet met
woorden van troost en bemoediging. Zij was van
nature een moedig mens met een blijde geest. In haar
eigen miserie was ze om anderen bezorgd, had ze
nog een kwinkslag en een lach over om mensen op
te beuren. Zij had een goed hart. Beproevingen ble-
ven haar, en mensen waar ze heel veel van hield,
niet gespaard in het leven. Zij heeft daar nooit over
gejammerd of geklaagd. Gabrielle wilde steeds men-
sen bijstaan en had ze het gekund hun pijn afgeno-
men.

Zij was echt een goede moeder, een mens om van te
houden. Haar geloof in God was niet aan de opper-
vlakte, voor de mooie schijn, maar zat heel diep in
haar hart. God zag haar graag omdat ze zo'n eerlijk
mens was. Gabrielle heeft voor velen gebeden. Zij
had vertrouwen in een God die de blijde boodschap
door Zijn Zoon aan de mensen heeft gebracht.

Wij vertrouwen Gabrielle toe aan de oneindige goed-
heid van God. Zij is nu bij de Heer. Daar is alle lij-
den voorbij : daar is geen droefheid, geen verdriet
maar alles vreugde, vrede en geluk.

Lieve kinderen en kleinkinderen, wees goed voor
elkaar en steeds goedgezind. Treur niet en bewaar
Gods Liefde in uw hart. Het zal voor u en allen die
Jje liefhebt een zegen zijn,

Dank voor al uw goedheid.

O.-L.-Vrouw van Lourdes bid voor ons.



