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Overleden op 28-01-1986 te Jette
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Dit weze voor U een blijvende herinnering
aan het mooie leven
en vertrouwvolle sterven wvan

Margareta DE BACKER

echtgenote van
Alois LUYPAERT

gsboren te Lebbeke op 23 oktober 1907
en overleden in het Academisch Ziekanhuis
te: Jette op 28 januari 19386,
gesterkt door het Sakrament
der Ziekenzalving.

Lid van de bond van gepensioneerden.
Lid van de Vrouwenbond.
Lid van he Werk van de Akker.

Bij het heengaan van deze goede vrouw,
veelen wij verdriet en smart, maar ook dank-
bzarheid voor zoveel goedheid.

Zij was niet alleen goed wvoor haar echt-
genoot, maar ook wvoor zoveel anderen die
zij heeft opgevangen en met de beste zor-
gen omringde, cude en jonge mensen.

Het leek wel dat Margriet een hart had van
koekebrood. Haar geluk was: anderen ge-
lukkig maken. Haar levensleuze was : goed
zijn voor ieder die God op haar levensweg
zond.
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Mooit zocht zij daarbij eer, erkentelijkheid of
dank, neen, haar enige betrachting was : an-
deren gelukkig maken. Alleen daardoor kon
ze zell gelukkig zijn.

In onze droefheid om haar heengaan, willen
we de Heer ook danken om zoveel goedheid
die wi|] langs haar mochten ontvangen.

In haar ziekie en wvooral de laatste weken
en maanden mocht zij ervaren dat dank-
baarheid ook van deze wereld iz : zij werd
goed omringd en liefdevol verzorgd, tot de
laatste dag.

Moge Margriet nu, na een gegeven leven,
op haar beurt Gods goedheid ervaran.
Daarvoor willen wij bidden. En ons trouw
gebed wvoor haar is eesn mooie vorm om
onze dank blijvend te tonen,

0. L. Vrouw van Lebbeke,

troosteres der bedrukten,

bid voor haar en voor ons die achterblijven.

De families
DE BACKER, LUYPAERT, LUYPAERT,
VAN BIESEN, DE MEYST en TAS
danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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