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T
BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
HEER

Gerard Allaert
ECHTGENOOT VAN

Mevrouw Cyrilla DE MOOR

geboren te Tielt op 4 januari 1908 en godvruchtig
overleden te Wakken op 11 januari 1981,
gesterkt door de H, Sakramenten der zieken.

Lid van de Kerkraad
Oudstrijder 1940-"45
Hij was lid van de Bond van de Gepensionecerden

Trouw en liefdevol was hij de goede echtgenoot
an vader dle de moed had, meewerkend met Gods
genade, een schoon christelijk gezin te stichten.
Met dankbaarheid en fierheid zag hij zijn kinderen
opgroeien en hun levensweg vinden, De levenstaak,
die God hem op de schouders had gelegd, heeft hij
met verantwoordelijkheid gedragen. De onvergete-
lijke steun en bemoediging, die hij al die jaren
van zijn echtgenote mocht ontvangen, bracht zon
in zijn leven. Het werk was hem een lust en zijn
huizgezin was zijn vreugde.

Nu is wvader in grote rust en kalmte naar het
eeuwig leven overgegaan. Het is een genade die
dikwl%ls wordt geschonken aan mensen die een groot
geloof hebben. Gerard wist dat we hier op aarde
geen blijvende woonplaats hebben. Zijn inzichten en
betrachtingen waren gefundeerd op vroom gebed en
eenvoudig Godsvertrouwen. Het dagelijks gezinsge-
bed en de wekelijkse deelname aan de H. Eucharis-
tie waren erepunten. Bij Christus vond hij ook de
kracht om zich In te zetten voor zijn medemensen.
Als lid van de Kerkraad was hij bekommerd om de
luister van Gods huis en de geestelilke bloei van
de parochie.

Zijn laatste levensmaanden waren getekend door
zwaar lijden. Ook hierin heeft hij getracht de god-
delijke Meester na te volgen. Zonder klagen en met
volgehouden moed droeg hij de beproeving. de regel-
matige heilige Communie, het heilig Ziekensacra-
ment, het gelovig gebed wvan zijn naastbestaanden
brachten opluchting en zingeving wvoor die zware
dagen. Het lijden heeft hem gelouterd en wmet
groot vertrouwen doen opzien naar Gods hemel,
het oord van eeuwige vrede en rust. Zo moge hij
thans de stem van de Heer vernemen : '"Goede en
trouwe diensar, treed binnen in de vreugde van
uw Heer"'.

En wij die achterblijven, zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen, we zijn blij om al?as wat wi] met
liefde en pigteit hebben mogen verrichten. Samen
met vader hebben we geleerd te bidden en te offe-
ren, De zegen van de Heer moge op ons rusten en
ons helpen om verder onze levensopdracht moedig
en plichtbewust te vervullen.

Heilige Marla, Moeder Gods, bid voor ons

nu en in het wur van onze dood. Amen.

Cyrilla De Moor, kinderen en
kleinkinderen,

De families Allaert-De Bel en
De Moor-Van Ooteghem,

DANKEN U.

j-d.r.-drub
wakkan



