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Je naam staat geschreven in de palm Je had het leven lief,

van Gods hand. de mensen en de dieren,
de zeeén en rivieren
je had het leven lief,

Je had het leven lief,

Tot vroom aandenken aan

Mevrouw Adele DE BACKER. R
de warme zonnestralen,

weduwe van de heer Leonard Wierinck je had het leven lief.

Je had het leven lief,
geboren te Eksaarde op 28 oktober 1907 en - je hebt het nooit verzwegen,
godsvruchtig overleden te Gent op 4 mei het wonder van 't bewegen,
lgg [ - gEStEl‘kt dﬂﬂl‘ ]'Iilﬂl‘ dagt]ljkh gtbcd cn d,: vreugde Dm '[ begta’an‘
het sacrament der zieken.

Lid de christeliik 7 Je had het leven lief,
id van de christelijke gepensionecrden- Fieh adeekmoen bt hore:

bond en van de K.V.L.V, het blije en het broze,

je had het leven lief.

Je bleef van 't leven houden

tot aan de laatste dag.
Als een parel, moeder, had gij uw leven uit

Gods hand gekregen. Dankbaar om alles
wat Hij u gaf legt gij nu, moeder, deze parel De families Wierinck, De Backer, Foncke
in Gods handen terug, en Van Damme, danken u voor uw gebed en
Want : medeleven.

Dank U, God, voor dit gegeven leven. (T.H.)
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