AnnaDe Backer

Geboren op 05-04-1910 te Laarne
Overleden op 24-04-2002 te Kalken
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Haar leven heeft een kroon gedragen
van gouden moederlijk geduld,

dat zonder voor zichzelf te vragen
gestaag de vele, vele dagen
geluidloos zorgend heeft gevuld.
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Aandenken aan

mevrouw

Anna De Backer
weduwe van Charles Robert Lammens.

Geboren te Laarne op 5 april 1910
en overleden in het rusthuis te Kalken
op 24 april 2002,

Gesterkt met het gebed van de Kerk.

Lid van K.B.G.-Kalken en Ziekenzorg-Overmere.

De familie dankt u
voor de blijken van deelneming.

Wnw. Indexen.be

Moeder.

bij jouw leven

kunnen wij alleen maar stil worden
en ons hoofd buigen

uit dankbaarheid voor die totale liefde.
Jouw geest is niet dood

het was, het is en blijft

de horizon van ons leven.

Jouw geest van dienende liefde
en tedere wijsheid heb je

met woorden en daden

in ons hart gelegd,

met maar één bedoeling:

heb lief,

met een grote warmhartigheid

en een intense eenvoud;

en durf je leven breken en delen,
op dezelfde manier

zoals lemand je dat ooit heeft voorgedaan.
Zo zullen wij elkaar aanraken

en nieuw leven geven.

Geborgen bij elkaar, voor altijd.
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