Laura De Backer

Geboren op 25-09-1917 te Hamme
Overleden op 25-04-1988 te Hamme
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Wij bidden voor
MEVROUW

LAURA DE BACKER

echtgenote van de Heer
Jozef DE WITTE

geboren te Hamme op 25 september 1917

en aldaar overleden in het
Fabiclaziekenhuis op 25 april 1988,
Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Het maakt ons triest,

nu in de lente, symbool van het leven,
Laura is heengegaan.

Ontroerend als ze was in al haar eenvoud
en steeds mild in haar oordeel

laat deze uitzonderlijke vrouw

bij ons allen een diepe leegte na.
Ondanks de droefheid van het ogenblik
weten haar man, kinderen en kleinkinderen,
familieleden en wvrienden

maar al te goed hoeveel liefde

ze sieeds geschonken heeft

en hoe weinig ze terugnam,

want ons geluk was immers haar geluk.
De herinnering aan Laura

zal nooit vervagen,

omdat de kracht en warmte

van haar goedheid

en de gulheid van haar hart,

ons allen heeft rijk gemaakt.

Moge zij nu van bi] de Heer

ons allen nabij blijven.
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De families

DE BACKER, DE WITTE,

DE SMET en DE STERCK.

DANKEN U OPRECHT VOOR UW BLWKEN VAN
OPRECHTE DEELNEMING EN GEMEGEMHEID.
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