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L]I.E.ﬁﬁ,.« Wi waren als zandl:.;}_r.rcls ap het 5r1'.':.11d van jouw leven.
=i Heel even mocheen wij de zolen van je voeten strelen,
' [aat min verdriee altijd groter wezen je mee helpen dragen.
' dan het jouwe Soms leek her misschien wel alsof wij warmte gaven,
zodat het eromheen kan liggen maar eigenlijk weerkaatsten wij slechts het geluk
als armen. dat j1j uitstraalde.

- 3 ¢ izt ons zachejes door je handen gaan
Wees nice bedroefd als ik zal heengaan, Je gl AL Lk

dsnzalalenlaon e denin luisterde naar ons knetreren en kralken.

Soms nam je ons mee in de plooien van je kleren,
En anders ook, mochten we even dichcer bij jou zijn.
(H. de Coninck| De ene korrel bleef zo al langer bij jou dan de andere.
Mu rest ons sleches een hermnering,
een afdruk in het zand ...
lij hebe het strand verlaten en vaare nu
Aandenken aan het mooie maar korte leven van naar de overkanc.
We wisten niet dat de zee zo triest was,

een plas van cranen,

M.EU‘I ta Annaert - maar een hemel vol herinmeringen ..
echtgenote van Johan Henderickx |An

Geboren te Lede op 10 augustus 1950 en
thuis te Wichelen overleden op 2o februari 1908 Samen met zijn kinderen danke Johan u voor uw medeleven.
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