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"Wees niel bang, maar blijf geloven' (Mc.5,36)

In de vreugde van de verrezen Heer
werd opgenomen

EERWAARDE PATER
KUNIBERT (PAUL) HAAZEN

Minderbroeder,

Geboren te Antwerpen op 4 september 1911,
Ingetreden bij de Minderbroeders op

14 september 1929,

Priester gewijd op 18 augustus 1935.
Godvruchtig overleden te Tielt op 20 mei 1987.

"Wees niet bang, maar blijf geloven”. Deze woor-
den van Jezus tot de overste van de Synagoge,
beangstigd om zijn doodziek dochtertje, zijn te-
vens de allerlaatste woorden die onze geliefde
Pater Kunibert heeft neergeschreven en wel tus-
sen twee hartcrisissen door, op de vooravond van
zijn heengaan naar de Vader,

Ze vormen het slot van een kort briefje aan een
zieke medebroeder waarmee hij jarenlang had
samen geleefd en samen gebeden hier in ons
klooster van Tielt,

Wie Pater Kunibert wat intiemer heeft gekend, zal
ze graag beschouwen als zijn testament, bestemd
voor ons allemaal,

Bestemd heel in het bijzonder tot troost en aan-
moediging van zijn vijf zusters, drie broers, twee
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schoonzusters en verdere familie waarmee hij
zich toch zoinnig verbonden voelde en die op vele
manieren deze gevoelens van toegenegenheid
vanwege hun oudste broer wisten te beantwoor-
den,

Bestermnd ook gans speciaal voor de leden van het
Seculier Instituut van Kristus Koning waarvan hij
gedurende lange jaren de zorgzame en geliefde
Directeur was.

Bestemd verder voor zijn vele ex-novicen, voor de
ontelbare ex-leerlingen uit onze colleges van
Lokeren en Heusden, uit ons Klerikaat van Sint-
Truiden en uit verschillende andere instituten, die
jarenlang hebben mogen genieten van zijn wijze
lessen, maar vooral van het stralend voorbeeld
van zijn diep franciscaans leven,

""Wees niet bang, maar blijf geloven™. Het gelde
cok als een laatste aansporing voor de vele
priesters, kloosterlingen en ook leken die Pater
Kunibert tot hun biechtvader of geestelijke be-
geleider hadden uitgekozen en die zich nu wel-
licht een beetje verweesd gevoelen.

Het gelde tenslotte als een aansporing en een
stevige steun voor ons allen, Minderbroeders van
de Provincie van Sint-Jozel, die gedurende lange
jaren hebben opgekeken naar Pater Kunibert als
naar een veilig boegbeeld voor onze eigen "pel-
grimstocht van het geloof” in ons kloosterleven.
Cok voor al de inwoners van Tielt en omstreken,
heel in het bijzonder voor de trouwe bezoekers
van onze Paterskerk, voor zijn geliefde Derde-
Ordelingen en voor zijn gewaardeerde collega’s
Oud-strijders en Krijgsgevangenen van de twee-
de Wereldoorlog bij wie de ernstige en ingetogen
figuur nog lang zal blijven voortleven in hun



herinnering. Het zaad dat hier in Tielt gedurende
twee en dertig jaar werd uvitgestrooid belooft nog
een rijke oogst.

En mogen wij allen, heelin het bijzonder de trouwe
leden van zijn geliefde Bijbelkring, voor gans ons
verder leven inspiratie vinden in de volgende
bijbelteksten die we vonden op zijn schrijftafel,
met bevende hand neergeschreven in de aller-
laatste beangstigende uren van zijn leven:
"Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer !”
"Werp al uw zorgen op de Heer, want Hij draagt
zorg voor u !"

"Heer: wijs mij uw wegen, leer mij uw paden
kennen”

"Wees niet bang, maar blijf geloven”

“Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet I”

De Paters Minderbroeders en de familie Haazen
betuigen hierbij hun diepe dankbaarheid aan Dr.
Erlend David, aan de Directie, Geneesheren en
Personeel van het Sint-Andriesziekenhuis en aan
u allen voor uw gebeden en gevoelens van deel-
neming in hun rouw.

Druk. Vervenne-Tiell — Begrafenisondern. A, Allaert-Tialt
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