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Mijn dagen zijn verdwenen als rook... ik ben
nzergeslagen als het gras onder de brandende zon.

(PSALM C. 1,4, 12.)
+ BID VOOR DE ZIEL VAN

LIVINUS JOZEF HAECK
Geboren te Overmeire den [2 Juni 1901 en god-
vruchtig overleden te Wetteren den 7 December
1930.
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden
& +
« Dat Uw heilige wil geschiede, o Heer | » Met
'n gebroken harte, ja, maar toch met heilige on-
derwerping bij deze gruwelijke beproeving na
zooveel andere, herhalen we die woorden... wel
overtuigd dat God zijn beste vrienden kiest om
't meest voor hem te lijden ; — 'n jaar geleden
werden we weezekinderen ; en nog geen maand
geledan werd broeder naar het graf geleid... Mijn
God, Gij die geen menschenkind beproeft boven
de maat van zijne krachten, geel ons de sterkte
om ook die schreiende wonde te zien bloeden L...
Werkzame, zachtmoedige, reine jongeling, wat .
waart ge hemzlsch schoon in d’ oogen van God
en van de menschen, te schoon wellicht om soms
hevuild te worden door het aardsche stof !
Dierbare Zusters, die nieuwe schromelijkke be-
proeving valt te hard wellicht.,. We waren toch
zoo gelukkig samen... Wat zijn Gods wegen on-
toorgrondbaar ! — 'N ongelukkig toeval scheurt
me zoo plots van U... — En toch, zoo ge die be-
proeving weer gelaten draagt, zal God u niet ver-
laten... Eens zien we voor altijd elkaar weer in
den Hemel. .
Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn
eased an miin leven 30 d. afl.






