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Ten paradijze geleiden U de Engelen.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

ACHIEL HAENTJENS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW
THEDDGRI‘NE DELEuU
Landbouw Ingenfeur.

Oud Leeraar aan de Landbouwhoogeschiool te Gent.

Geboren te Overmere den 7 Februoari 1875 en er
godvruchtig overleden den 18 Juli 1946,

Gesterkt! door de H. H. Sakramenten der sfervenden.
— e —

Na in de vrees des Heeren geleefd te hebben, is
hij in vrede gestorven. (Job. XIV 4}

Hij was bemind van God en van de menschen,
en zijne gedachtenisis in zegening. (Ecel. XLV 1)

Eenvoudig en rechtvaardig vreesde hij God en
verwijderde zich van het kwaad. (Job. I 1)

God heeft hem beproefd gelijk het goud in het
vuur; gedurende jaren is hij door eene ongeneesbare
kwaal pekweld geweest, maar toch met een voorbeel.
dig geduld en eene volle onderwerping aan Gods wil
heeft hij alles aanvaard, met overtuiging dat, zoo wij
op deze wereld met Jezus lijden, wij ons in der eep-
wigheid met Hem zullen verblijden.

O Maria, gij waart mijn sterkte in mijin krank-
heid, miin troostin mijn droefheid, mijn toeviucht in

mijn ellende, ge zijt de hoop mijner zaligheid,
(H. Greg.)
Hebt dank, Eerwaarde Zusters, om uwe tecdere

liefde en zorgen, eeuwig bewaar ik het aandenken
aan de engelachlige toewijding waarmede gij mij tot
het einde verzorgd hebt.
Duurbare Bloedverwanten en vrienden, vergeet
mij niet in uwe gebeden,
t Hart van Maria, wees mifn toeviucht.

Voor de welgemeende blijken van deel-
neming in den rouw ons betoond bij het
afsterven onzer teergeliefden broeder,
schoonbroeder, oom, gruotoom & kozijn,
danken UJ van harte

De familitn HAENT]ENS,

DELEU,

VAN MALDEREN.

Drukk. 4. & H. D'hooge Overmere, tel. 126,




