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God, die van elk de naam

voor eeuwig hebt geschreven,

laat in uw blijdschap leven

wig ons zijin voorgegaan.
{Veulemans)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

PETRUS HAENTJENS

echtgenoot van Rachel Van Lokeren

Geboren te Berlare op 30 juni 1921
en godvruchtig overleden te Dendermonde
op 11 januari 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van verschillende verenigingen

wnw, indeken_ be

Een volksvriend van de Brugstraat is van ons heenge-
gaan.

Verscheidene malen werd hij in het ziekenhuis opgeno-
men, vertoefde nu in het rusthuis te Overmere en lang-
zaam verzwakkend heeft hij ons verlaten.

Petrus heeft hard gewerkl in verschillende bedrijven, zwa-
re handenarbeid, voerde ook brood rond en zette zich in
waar hij kon,

Met zijn goede echtgenote was hij gelukkig en goed ver-
zorgd.

Hij was een man van echte vriendschap in zijn ontmoeting
met heel vele mensen, op café en in de gewone omgang.
Zijn ontspanning vond hij ook als duivenmelker,

Met oprechte dankbaarheid zien we op dit leven neer.
Dank ook om de zorg en de genegenheid voor zijn pleeg-
kind Anja.

Wat hij in dienstbaarheid heeft gegeven zal niet verloren
gaan. Het zal bewaard blijven in het hart van hen die hem
nabi] zijn geweeast,

Wat God in hem is begonnen zal hij in hem voltooien. Hij
zal hem deelgenoot maken van zijn eeuwige liefde. In dit
vertrouwen geven wij zijn leven uit handen. Wij bidden
om sterkte voor zijn goade echigenote in deze moeilijke
dagen.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De families
HAENTJENS - VAN LOKEREN
VAN MALDEREN en GEERAERT
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.,

Begral. Poppe-Van Gijseghem, Berlare
Druk. E. De Vairman, Bariare









