Rosalie Maria Haentjens

Geboren op 25-08-1875 te Sint-Kruis-Winkel
Overleden op 22-02-1959 te Zel zate

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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[>at het ezuwiz Licht haar in Jezus verschijnes.

T

Bid voor de zielernst

van Mevrouw
Rosalie Maria HAENTIENS,

weduwe van wiilen Mijnheer Kamiel VAN HYFTE
geboren te Winkel st. Kruis, op 25 aug. 1875 en te
Lelzate godvruchtig overleden op 22 februoari 1958,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,

en de Pauselijken Zegen.

Door vele bekommernissen moeten wij binnengaan
in bhet rijk der hemelen. In weinigen is dit apostel-
woord z0 bewaarheid als in deze vrouw. — Vol le-
vensyrengde heeft zij gewerkt in de dagen van gezond-
heid, doch zij heeft 'n tijd gekend van beproeving en
van menseliik lijden. Hoe vond zij de kracht om dat
alles te doorstaan in kristelijke gelatenheid ? In haar
gebed bij haar gekruiste Zaligmaker,

Moeder, hoe gezegend van jaren uw leven was en
kostbaar uw in Gods ogen uw heilig sterven, toch zijt
ge nog te vroeg van ons heengegaan., Want vreusde
en lijden bonden ons inniger aan elkaar. Uw liefde,
de zorgen en gadienstigheid blijven immer in ons hart
geprent. Ja, daarom was ons geen zorg te groot en
niet eén der vele uren wakeo fe veel, moeder.

Vaarwel moeder en grootmoeder, doch geleid uw
kinderen, en kleinkinderen van uit de hemel op een
kristelijke levensweg.

Mijn Jezus barmhartigheid 300d. a.

Drukkerij; Neyt -Wolfs, koster, Zelzate,

W'@v indeken.be
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