Bertha Hallaert

Geboren op 28-12-1899 te Seraing
Overleden op 18-04-1980 te Wichelen
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Weest ook gij bereid, want gij kent dag noch
LT .

1
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

Bertha HALLAERT

weduwe van de Heer
Frans VAN DE PUTTE

geboren te Seraing op 28 december 1899 en
plotseling overleden te Wichelen op 18 april
1980, ogesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken =In extremiss.
Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Bertha is plots uit ons midden opgercepen door
God, de Heer van leven en dood. Onvoorbe
reid was zi] niet want zij had enkele dagen
voordien thuis de H. Communie mogen ontvan-
gen. Bertha was een goede huisvrouw, een
goede moeder die gezorgd heeft voor man en
kinderen, die in het gewoon dagelijks leven,
gedragen door haar geloof, haar dagtaak heeft
volbracht. Haar verdiende rust mocht zij volop
genieten in het gezin van haar dochter Suzanne
en schoonzoon Felix. Moeder verdwijnt en laat
in het leven wvan haar kinderen een lege plaats
cpen die niet te vullen walt. Maar wij zijn niet
als menzen die geen troost kennen, wij geloven
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in de Verrijzenis van de Heer en wij weten dat
allen die in de Heer geloven met Hem zullen
verrijzen en opgenomen worden in een onwver-
gankelijk leven.

Ook Bertha die door haar doopsel verenigd was
met de Heer in Zijn dood, is ook wverenigd met
Hem in Zijn Verrijzenis. De dood is niet het
eindpunt in ons leven maar de noodzakelijke
doorgang naar de nieuwe aarde en de nieuwe
hemel waar geen rouw meer zal zijnw en geen
geween.

Miin dierbare kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkind hebt dank voor uw liefdevolle zorgen,
gedenkt mij in uw gebeden dan blijven wi] met
elkaar verbonden tot over de grenzen wvan de
dood heen.

De families : HALLAERT, VAN DE PUTTE,
STAMDAERT, DE GREIF, VAN DEM ABBEELE en
BOUQUE,

danken U wvoor de blijken van kristelijke
deelneming

Wichelen, 24 april 1980.
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